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Programma 
Koor 

Josquin Desprez       Tu solus qui facis mirabilia 
Pierre de la Rue      O salutaris hostia 
Jacobus de Kerle      Suscipiant, Domine 
Jacobus Clemens non Papa    Agnus Dei (Requiem)  
Jan Pietersz Sweelinck      Pseaume 90 
Josquin Desprez       Ave Maria a4  
  

Intermezzo 
Alphons Diepenbrock - Avondschemer voor piano  

 
Koor 

Alphons Diepenbrock     Chanson d’Automne  
Alexander Voormolen     Wanderers Nachtlied 
Hendrik Andriessen      Sento nel core  
  

PAUZE 
 

Koor 
Rien van Binnendijk      Naar Melchizedeks Wijs 

 
Intermezzo 

Alphons Diepenbrock - Partita voor viool en piano 
- Marcia 
- Arietta 
- Scherzo 

 
Koor 

 
Daan Manneke       Psaume 121  
Albert de Klerk      Pater noster  
Herman Strategier     Les compagnons de la 

Marjolaine  
Henk Badings      Finnigan’s wake 



Toelichting werken Vox Neerlandica 
Inleiding 
Kamerkoor Tiraña brengt deze keer een bloemlezing uit Vox Neerlandica en laat zo de 
muziekgeschiedenis van onze contreien voorbijkomen. We beginnen in de Renaissance en 
eindigen bij werken uit recente tijden; een muzikale reis door de tijd met Vox Neerlandica. 
Een reis die totaal verschillende en ook boeiende wendingen neemt. Via de heldere polyfone 
lijnen van de Renaissance met Desprez, De la Rue, Clemens non Papa en De Kerle naar de 
grote Jan Pietersz Sweelinck. Vanaf daar in een sprong naar de boeiende 19e eeuw en 20e 
eeuw. Tijden waarin de muziek meegaat in de grote veranderingen in de wereld en de 
kunsten. Waarin Voormolen en Diepenbrock ons laten horen wat schilderen met tonen is. 
Aangekomen in de 20e eeuw ontmoeten we Andriessen, Badings, Strategier en De Klerk stuk 
voor stuk goede componisten die veel van ons niet kennen of onvoldoende. Dat zou niet 
moeten want hun muziek heeft een eigenheid die je zou kunnen omschrijven als uniek. Toch 
werkte elk van hen ook in de traditie van hun voorgangers. We horen het respect voor de 
oude meesters in het moderne klankbeeld van de 20e eeuw. Met Daan Manneke komen we 
dichtbij onze eigen tijd en horen we dit respect ook zeker terug. Dat ook in recente tijden er 
nog steeds muziek wordt gemaakt blijkt uit het werk van een van onze koorleden die zal 
worden uitgevoerd met begeleiding op piano door Jan de Roos. Muziek die eigenheid kent 
maar ook stoelt op het mooie dat de muziekgeschiedenis al heeft gebracht. Een boeiend 
programma voor het leren kennen van ons eigen muzikale erfenis. Gaat u mee? 
 
Tu solus qui facis mirabilia (Josquin Desprez ca.1451-1521) 
Tu solus qui facis is een tweedelig motet welke is ontstaan in de periode dat Josquin in 
dienst was van de Sforza’s in Milaan in de jaren 1480. Dit is af te leiden uit de functie die dit 
motet in de liturgie had. Een heel specifieke liturgie kenmerkend voor Milaan, namelijk 
volgens de Ambrosiaanse rite. In die rite verving dit motet het Benedictus en het Hosanna-II 
uit de Mis. Op die manier kan het ook dienst hebben gedaan in de Missa d’ Ung aultre amer 
die Josquin ook in dienst van de Sforza’s schreef. In deel twee van dit motet zegt de dichter 
dat Christus zijn enige liefde is. Deze gedachte wordt door Josquin symbolisch uitgedrukt in 
de muziek door de eerste vier maten van de sopraanpartij uit een chanson van Ockeghem 
(een voorganger) te citeren: D’ ung aultre amer, wat zoveel betekent als: door iemand 
anders te beminnen zou mijn hart zich vernederen.  
 

Prima Pars 
Tu solus, qui facis mirabilia, 
Tu solus Creator, qui creasti nos, 
Tu solus Redemptor, 
qui redemisti nos sanguine tuo 
pretiossisimo. 
Ad te solum confugimus, 
in te solum confidimus, 
Nec alium adoramus, Jesu Christe. 
Ad te preces effundimus, 
Exaudi quod supplicamus,  
et concede quod petimus, Rex benigne. 

 
U alleen, die wonderbaarlijke dingen doet, 
U alleen Schepper, die ons hebt geschapen, 
U alleen verlosser, 
die ons hebt verlost door Uw zo  
kostbare bloed. 
Tot U alleen nemen wij onze toevlucht, 
Op U alleen vertrouwen wij, 
En wij aanbidden geen ander, Jezus Christus 
Naar U storten wij onze gebeden uit, 
Hoor aan wat wij U smeken, 
En sta toe wat wij vragen, welwillende Koning. 



 
Seconda Pars 
D’ung aultre amer, Nobis esset fallacia: 
D’ung aultre amer, Magna esset stultitia et 
peccatum. 
Audi nostra suspiria, Reple nos tua gratia, 
O res regum, 
Ut ad tua servitia sistamus cum laetitia  
in aeternum. 

 
 
Een ander te aanbidden zou een fout van ons 
zijn. Een ander te aanbidden zou een grote 
domheid zijn en een zonde. 
Hoor onze zuchten, vervul ons van Uw genade, 
o koning der koningen, 
Opdat wij U met blijdschap blijven dienen tot 
in der eeuwigheid. 

 
O Salutaris Hostia (Pierre de la Rue ca.1450-1515) 
O Salutaris hostia is een zogenaamd elevatiemotet. Deze motetten werden gezongen ter 
vervanging van het Hosanna in het Sanctus van de Mis. Het werd gezongen op het exacte 
moment dat de priester in de liturgie de hostie toonde (hooghield), wat het hoogtepunt van 
de mis vormde. De tekst van O Salutaris Hostia is een gedeelte uit een van de hymnen voor 
de eucharistie geschreven door Thomas van Aquino (1225-1274) voor het Feest van Corpus 
Christi. Dit korte maar fraaie motet van de la Rue is o.a. terug te vinden in de Bossche 
Koorboeken van de O.L.V. Broederschap in ’s Hertogenbosch. Overigens was de la Rue zelf 
ook ooit lid van het Broederschap in ‘s Hertogenbosch. 
 

O salutaris Hostia, 
Quae caeli pandis ostium: 
Bella premunt hostilia, 
Da robur, fer auxilium. 
 
Uni trinoque Domino 
Sit sempiterna gloria, 
Qui vitam sine termino 
Nobis donet in patria. 
Amen. 

O heilzaam offer,  
Dat de hemelpoort opent 
Omdat de strijd met de vijand ons benauwt 
Geef kracht en bied ons hulp 
 
Aan de Ene en Drie-enige Heer, 
Moge er eeuwige glorie zijn; 
Die leven zonder einde 
geeft ons in het vaderland. 
Amen. 

 
Suscipiant Domine (Jacobus De Kerle 1531-1591) 
Suscipiant Domine komt uit de Preces specialis uit 1562. Dit werk speelt een belangrijke rol 
tijdens het Concilie van Trente. Tijdens dit concilie werd o.a. vergaderd over de toekomst 
van de polyfonie in de Katholieke liturgie. Koormuziek moest meer naar de tekst worden 
gezet in plaats van te pronken met polyfone finesses. Palestrina en zijn Missa di Papa 
Marcelli worden wel gezien als de redders van de polyfone muziek na het Concilie. Maar 
eigenlijk was De Kerle van veel grotere invloed. Delen uit zijn Preces Specialis werden 
namelijk tijdens het concilie uitgevoerd. De Kerle schreef deze werken voor zijn toenmalige 
broodheer, de bisschop van Augsburg. Deze bisschop was overigens een van de felste 
voorvechters van de polyfone muziek in de Katholieke liturgie. 
 

Suscipiant Domine, montes Ecclesiae tuae 
Pastores et doctores nostri 
Pacem populo tuo et colles isti justitiam: 
Salvos fac eos filios pauperum 
 

Mogen de bergen uw kerk: onze herders en 
leraren, vrede voor uw volk ontvangen en 
die heuvels van gerechtigheid  
Breng redding aan de zonen van uw arme  
 



Apostolorum tuorum et humilia 
calumniatorum haereticum: ut ananimes 
uno ore honorificemus te, Deum et Patrem 
Domini nostri Jesu Christi 
Kyrie eleison, Christe eleison,  
Kyrie eleison 

Apostelen en buig de lasteraars en ketters 
zodat men met één stem kan verheerlijken, 
U, God en vader van onze Heer Jezus 
Christus.  
Heer ontferm u, Christus ontferm u,  
Heer ontferm u 
 

Agnus Dei en Communio uit Missa daRequiem (Clemens non Papa ca. 1510 – 1555) 
Er wordt verteld dat Clemens zijn bijnaam "non Papa" zichzelf had gegeven zodat de mensen 
hem zouden onderscheiden van de Ieperse dichter Clemens Papa (Clément de Paepe). Zo 
zijn er meer theorieën over zijn naam. Hoe dan ook, in 1551/1552 was hij mogelijk te gast in 
Leiden. De Leidse koorboeken uit de Pieterskerk bevatten heel wat van zijn werken, onder 
andere een volledige cyclus Magnificat-zettingen. Clemens’ Requiem is een over het 
algemeen minder bekende Miszsetting. Van dit Requiem voeren we het Agnus Dei en het 
Communio uit. Het Agnus Dei is een relatief kort deel. Maar saai maakt Clemens het niet. 
Elke regel eindigt op een ander akkoord. De laatste regel wordt vanuit de bovenstem 
gedwongen om te eindigen in mineur. Iets wat eigenlijk niet gebeurde in de Renaissance. 
Het Communio werd traditioneel altijd bij het graf gezongen en sluit het Requiem af. Het 
keert melodisch gezien terug naar de Requiem melodie. 
 

Agnus Dei 
Qui tolis peccata mundi 
Dona eis requiem 
Agnus Dei 
Qui tolis peccata mundi 
Dona eis requiem 
Agnus die  
Qui tollis peccata mundi 
Dona eis requiem sempiternam 
 
Lux aeterna luceat eis,  
Domine, cum sanctis tuis in aeternum,  
Qui a pius es 

Lam van God 
U neemt de zonden van de wereld,  
geef hen rust 
Lam van God 
U neemt de zonden van de wereld,  
geef hen rust 
Lam van God 
U neemt de zonden van de wereld,  
geef hen eeuwige rust 
 
Het eeuwige licht verlichte hen,  
O Heer, met uw heiligen voor eeuwig;  
Omdat Gij goedertieren zijt 

 
Pseaume 90 Tu as esté (Jan Pieterszoon Sweelinck 1561–1621) 
De in Deventer geboren musicus Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) was in feite een 
zoon van de Gouden Eeuw. De welvaart in de Nederlanden bloeide als nergens ter wereld.  
Er heerste een ongekende activiteit in de bouwkunst, beeldende kunst, letterkunde en 
wetenschap. Sweelinck onderhield contacten met de elite uit Amsterdam, waaronder 
Huygens, Vondel en Hooft. Sweelincks meesterschap ligt vooral in de instrumentale 
(orgel)kunst. Maar ook schreef hij een monumentaal oeuvre aan vocale muziek, waaronder 
vier bundels met meerstemmige zettingen van alle 150 Psalmen. Deze uitgebreide serie 
geestelijke polyfone werken vormt een monument in de Nederlandse muziek. De Psalmen 
van Sweelinck wordt wel zijn Magnum Opus genoemd. We zingen zijn zetting van Psalm 90. 
 

Tu as esté, Seigneur, nostre retraicte, 
Et seur recours de lignee en lignee: 

U bent, Heer, onze toevlucht geweest, 
En onze zekere redding door de generaties: 



Mesmes devant nulle montagne nee, 
Et que le monde et la terre  
fust faicter, 
Tu estois Dieu deja comme tu es, 
Et comme aussi tu seras á jamais 

Zelfs voor de geboorte van gebergte, 
En voordat de mensheid en de aarde 
gemaakt waren, 
Was u al de God, zoals u bent, 
En zoals u ook altijd zult zijn. 

 
Ave Maria (Josquin Desprez ca.1451-1521) 
Het hoofdbestanddeel van het motet Ave Maria bestaat uit vijf strofen die betrekking 
hebben op het leven van Maria: haar conceptie, de geboorte, de aankondiging van de engel 
Gabriel, haar zuivering en tenhemelopneming. Deze strofen zijn ingeklemd tussen de regels 
“ Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, virgo serena” en besluit met de aanroep “ O 
mater dei, memento mei. Amen”. Hoewel elk van de zeven secties muzikaal zelfstandig 
worden behandeld, overheerst qua compositie de stempaar-techniek. Opvallend aan het 
werk is dat elke strofe eindigt op een cadens naar C. Dat was niet erg gebruikelijk in die tijd. 
Ondanks dit gegeven is het stuk verre van saai voor de luisteraar. Hoewel het vaak als een 
werk uit de Milanese tijd wordt gezien, wijst nieuw bewijs meer in de richting van Josquins 
tijd aan het hof van de Duc d’ Anjou (1470-er jaren) in Frankrijk.  
 

Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum, Virgo serena. 
Ave cuius conceptio, 
Solemni plena gaudio, 
Celestia, terrestria, 
Nova replet laetitia. 
Ave cuius nativitas, 
Nostra fuit solemnitas, 
Ut lucifer lux oriens 
Verum solem preveniens. 
Ave pia humilitas, 
Sine viro fecunditas, 
Cuius annunciatio 
Nostra fuit salvatio. 
Ave vera virginitas, 
Immaculata castitas, 
Cuius purificatio 
Nostra fuit purgatio. 
Ave preclara omnibus 
Angelicis virtutibus, 
Cuius fuit assumptio 
Nostra glorificatio. 
O Mater Dei, memento mei. 
Amen. 

Weesgegroet Maria vol van genade, 
De Heer is met u, serene maagd. 
Gegroet, gij wiens conceptie, 
Vol grote vreugde, 
Vult hemel en aarde 
Met nieuwe blijdschap. 
Gegroet, gij wiens geboorte 
Werd ons grote feest, 
Als de lichtdragende morgenster 
anticipeert op de ware zon. 
Gegroet, trouwe nederigheid, 
Vruchtbaar zonder mens, 
Wiens aankondiging 
Was onze redding. 
Wees gegroet, ware maagdelijkheid, 
Onbevlekte kuisheid, 
Wiens zuivering 
Was onze reiniging. 
Gegroet, glorieuze 
In alle engelachtige deugden, 
Wiens aanname 
Was onze verheerlijking. 
O Moeder van God, denk aan mij. 
Amen. 

 
  



Chanson d’ Automne (Alphons Diepenbrock 1862-1921) 
De oude meerstemmige kerkmuziek (Palestrina, Sweelinck) vormde een belangrijke 
inspiratie voor Diepenbrocks muziek. Diepenbrock wist dit abstracte lijnenspel op een 
originele manier te combineren met de sensuele harmonieën van Wagner (en later ook 
Debussy). Componisten als Mahler, Strauss en Schönberg kenden en waardeerden 
Diepenbrocks muziek. Het hier uitgevoerde Herfstlied is van Paul Verlaine (1844-1896). 
Stilistisch is dit gedicht in vele opzichten typisch voor Verlaine. Hij speelt met klanken en 
maakt gebruik van consonantie en klanknabootsingen. Dit maakt het ook erg geschikt om in 
muziek om te zetten. De eerste twee regels van het gedicht ("Les sanglots longs des violons 
de l'automne / Blesset mon cœur d'une langueur monotone.") werden door de geallieerden 
in juni 1944 via Radio Londen als code doorgegeven aan het Franse verzet. Zodra de eerste 
regel van het gedicht was doorgegeven, wist het verzet dat de invasie op korte termijn zou 
plaatsvinden.  
 

Les sanglots longs 
Des violons de l’automne 
Blessent mon coeur 
D’une langueur monotone. 
Tout suffocant 
Et blême, quand sonne l’heure, 
Je me souviens 
Des jours anciens et je pleure. 
Et je m’en vais 
Au vent mauvais qui m’emporte 
de ça, de là 
pareil à la feuille morte 

Snikkende uithalen 
van herfstviolen 
slaan een wond in mijn hart 
met een kwijnende eentonigheid.  
Mijn adem stokt 
en ik verbleek als de klok slaat, 
in tranen denkend 
aan dagen van weleer. 
Dan ga ik weg 
met de snode wind 
die me meevoert overal en nergens 
als een gestorven blad. 

 
Wanderers Nachtlied (Alexander Voormolen 1895-1980) 
Voormolen ging naar Parijs in 1915 op uitnodiging van dirigent Rhené-Bâton, waar hij 
studeerde bij Albert Roussel en kennis maakte met o.a. Maurice Ravel en Frederick Delius. 
Hij keerde terug naar Nederland in 1923 en vestigde zich in Den Haag. Hij was lange tijd 
muziekrecensent bij de Nieuwe Rotterdamsche Courant en bibliothecaris van het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag. Begrijpelijkerwijs werd Voormolen aanvankelijk vooral 
beïnvloed door het Franse impressionisme. Later worden meer Nederlandse invloeden 
zichtbaar. Het gedicht Wandrers Nachtlied schreef Johann Wolfgang von Goethe 
waarschijnlijk op de avond van 6 september 1780 op de wand van een houten jachthut 
bovenop de Kickelhahnberg, waar hij volgens een brief aan Charlotte von Stein de nacht 
doorbracht. Meer dan een halve eeuw later bezocht de tweeëntachtig jarige Goethe op 27 
augustus 1831, zes maanden voor zijn dood, de hut opnieuw waar hij vroeger met zijn 
knecht acht dagen had doorgebracht. Hij herkende zijn verbleekte potloodtekst op de wand 
en begon te snikken. 
 

Über allen Gipfeln 
Ist Ruh', 
In allen Wipfeln 
Spürest du 
Kaum einen Hauch; 

Over alle bergen 
ligt rust. 
In alle toppen 
bespeur je 
nog geen zucht. 



Die Vögelein schweigen im Walde. 
Warte nur, balde 
Ruhest du auch. 

De vogeltjes zwijgen in 't bos. 
Wacht maar, gauw 
Rust jij ook. 

 
Sento n’ell Core (Hendrik Andriessen 1892-1981) 
Op 23 mei 1958 voltooide Hendrik Andriessen zijn Tre Canzoni voor vierstemmig gemengd 
koor a capella. Met deze compositie plaatste Andriessen zich in de traditie van het 
zestiende-eeuwse Italiaanse madrigaal, dat mede door aldaar werkzame Vlaamse 
componisten als Adriaan Willaert, Jacob Arcadelt Cypriano de Rore en Giaches de Wert tot 
grote bloei werden gebracht. De Tre Canzoni werden gecomponeerd in opdracht van de 
Minister van Onderwijs en opgedragen aan het Nederlands Kamerkoor. Het werk heeft een 
eigen sonoriteit en geeft de eeuwenoude madrigaal traditie een modern eerbetoon. 
 

Sento nel core 
Certo dolore, 
Che la mia pace 
Turbando va 
 
Splende una face 
Che l’alma accende. 
Se non e amore, 
Amor sará. 

Ik voel in mijn hart, 
Een zeker smart, 
Die mijn rust 
Steeds verstoort, 
 
Er brandt een gelaat 
Dat mijn ziel doet branden, 
Als het geen liefde is, 
Zal het liefde worden. 

 
Naar Melchizedeks Wijs (Rien van Binnendijk) 
De Cantate Naar Melchizedeks Wijs is in 2006 gecomponeerd rondom Gezang 173 (LvdK) op 
een tekst van Willem Barnard en melodie van Frits Mehrtens, waarbij in de traditie van Bach 
muziek en tekst sterk op elkaar zijn afgestemd. Het eerste deel is een introductie van de 
melodie, door het koor gelaagd weergegeven. Het slot ‘verliest zich’ in de beproeving van de 
wildernis. Deel twee zet in met een sombere toonzetting. Het slepende, klagende timbre 
onderstreept de ‘geslotenheid’. Halverwege vindt een stemmingswisseling plaats naar 
majeur: “Gij opent onze harten.” Het drievoudige Zoon van David - met een ferm staccato 
onderbroken bij Man van Smarte – loopt uit op het drievoudige Koning der Joden, Die de 
dood verdreef. De overwinning op de dood wordt eerst jubelend uitgeroepen, aan het slot 
meer beschouwelijk. In een zachte fluistering, als de echo van verdwijnende voetstappen, 
zingt het koor nog twee keer Die de dood verdreef. Het derde deel brengt ons bij de kern van 
het lijdensevangelie: Christus, als Koning en Profeet, is tegelijk ook de Hogepriester, Die 
Zichzelf vrijwillig offert. De enige persoon in het Oude Testament, die ooit een dubbel ambt 
bekleedde van zowel koning als priester, was Melchizedek, koning van Salem. In dit 
middendeel wordt gezocht naar een synthese tussen deze beide personen. Terwijl de 
sopraansolo zich richt op de tekst van Gezang 173, zingt het koor in klassieke koraalzetting 
Psalm 110 vers 4 (berijming 1773). Bij het vierde deel lag de partituur van de Matthäus 
Passion van Johann Sebastian Bach open bij ‘O Mensch bewein’ dein Sünde groß’. De 
thematiek van de Opgang naar Jeruzalem wordt in dezelfde barokke stijl van Bach in een 
parallelle opgaande cadans weergegeven.  Bepalend in dit deel is de uitroep ‘Heden 
hosanna, morgen kruisigt Hem’. Het gezongen ‘hosanna’ wordt door de instrumentalisten 
eerst met uitbundige versieringen onderstreept, maar gaan onverwacht over op een 
onrustig ostinato. Deze onrust verbeeldt de Schriftgeleerden, die zich onder het volk 



mengen om het op te hitsen tegen Jezus: ‘Kruisigt Hem’. Het aanvankelijk eensgezinde 
‘Heden Hosanna’ gaat vanaf dat moment stem voor stem over op ‘Morgen kruisigt Hem’. 
Deze onrust lost uiteindelijk op in een breed harmonisch neergezette gezongen samen-
vatting van het lijdensevangelie: ‘Dit is Uw Opgang naar Jeruzalem.’ In de traditie van de 
Barokke Passion sluit de cantate af met een koraal. 
 
 
Psaume 121 Je lève mes yeux (Daan Manneke 1939) 
Daan Manneke wordt wel ‘Kapelmeester van de ruimte’ genoemd. Een rake typering 
aangezien dit begrip een grote rol speelt in de muziek van deze in Zeeland geboren 
componist. Niet alleen vinden we de openheid van de Zeeuwse eilanden terug in de reeks 
Archipel-composities, ook speelt hij graag met de ruimtelijke werking van zijn muziek. 
Daarnaast vat Manneke ruimte op als een religieus symbool en heft hij in zijn composities 
bewust de grens op tussen religieuze en wereldlijke muziek. Hij put uit talrijke bronnen, 
variërend van complexe compositietechnieken uit middeleeuwen en renaissance tot de 
verstilde eenstemmigheid van het Gregoriaans en het Geneefse Psalter. Dit alles 
gecombineerd met de muzikale verworvenheden van de twintigste eeuw. Het samenspel 
van al deze elementen geeft Mannekes muziek haar unieke klank en kleur, waarmee hij een 
vooraanstaande positie inneemt in het Nederlandse muziekleven. Psalm 121 is een 
jeugdwerk; Manneke was 23 jaar toen hij het schreef. De schijnbaar tonale stijl is heel 
zingbaar en voor de luisteraar zeer toegankelijk. Het koor begint eenstemmig en waaiert dan 
tot zes- en zevenstemmig uit. De structuur lijkt eenvoudig, maar toont een afwisseling van 
maatsoorten, tempi en dynamiek. Manneke schrijft meestal de noten per lettergreep, alleen 
het slotwoord “Amen” wordt melismatisch uitgesponnen. 
 

Je lève mes yeux sur les montagnes, 
d'òu me viendra le secours? 
Le secours me vient de l'Eternel 
qui a fait les cieux et la terre. 
l'Eternel te gardera de tous mal 
Il gardera ton âme 
l'Eternel gardera ton départ et ton arrivée, 
dès maintenant et a jamais, 
 
Que la gloire soit au Père au Fils  
au Saint Esprit 
comme elle était à l'origine, 
maintenant et toujours 
et pour les siècles des siècles, 
Amen. 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
vanwaar mijn hulp komen zal. 
Mijn hulp is van de HEERE, 
Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, 
uw ziel zal Hij bewaren. 
De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan 
bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. 
 
Eer aan de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest 
zoals het was in den beginne, 
 nu en voor altijd, 
tot in de eeuwen der eeuwen, 
Amen. 

 
 
Pater Noster (Albert de Klerk 1917-1998) 
Albert De Klerk studeerde aan het Amsterdams Conservatorium, waar hij les kreeg van 
Anthon van der Horst, Cornelis de Wolf en Hendrik Andriessen. Vanaf zijn zestiende jaar tot 
aan zijn dood was De Klerk organist op het Adema-orgel van de Sint-Josephkerk in Haarlem.  



Van 1956 tot en met 1982 was hij samen met Piet Kee stadsorganist van Haarlem en 
bespeelde het Müllerorgel van de Grote of Sint-Bavokerk. Dit was een unicum, omdat Albert 
de Klerk van katholieken huize was. Het Pater noster voor vierstemmig gemengd koor a 
cappella componeerde Albert de Klerk voor zijn Koor Katholiek Haarlem, dat hij in 1946 had 
opgericht en tot 1991 leidde. Lange tijd werd het werk aan het eind van de wekelijkse 
repetitie gezongen. De schijnbare eenvoud, de kleur van de harmonische opeenvolgingen en 
de fraaie architectuur hebben ertoe geleid dat deze homofone compositie in korte tijd heel 
populair geworden is.  
 

Pater noster qui es in caelis, 
sanctificetur nomen tuuum. 
Adveniat regnum tuum. 
Fiat voluntas tua, sicut in caelo  
et in terra. 
Panem nostrum quotidianum 
da nobis hodie. 
Et dimitte nobis debita nostra, 
sicut et nos dimittimus debitoribus  
nostris. 
Et ne nos inducas in tentationem, 
sed libara nos a malo.  
Amen. 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen, 
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in 
de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets 
schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Amen 

 
Les Compagnons de la Marjolaine (Herman Strategier 1912-1988) 
Zijn eerste muzieklessen kreeg Herman Strategier van plaatselijk musicus Jacobus Johannes 
Ruygrok. Strategier componeerde dagelijks en zijn oeuvre is veelzijdig: er zijn zo'n 400 
werken voor de meest uiteenlopende bezettingen en genres, veelal in opdracht geschreven. 
Als componist werd hij, evenals zijn vrienden Jan Mul en Albert de Klerk, allereerst sterk 
beïnvloed door de monumentale stijl van Hendrik Andriessen. Les Compagnons de la 
Marjolaine is een van oorsprong 16e-eeuws Frans lied waarin een koor en een ridder 
wisselzang uitvoeren. Het bezingt de bezigheden van de nachtwacht die 's nachts door de 
straten van Parijs en andere Europese hoofdsteden de ronde deed. Hoewel verondersteld te 
waken over de veiligheid van de pleinen, straten, steegjes lieten ze zich ook wel eens 
verleiden. Strategiers zetting is maar een deel van de tekst.  
 

Qu’estce qui passe ici sitard 
Compagnons de la Marjolaine 
Gai gai dessus le quai? 
Ce sont les chevaliers du guet 
Compagnons de la Marjolaine 
Gai gai dessus la quai! 
Que demandent ces chevaliers? 
Une fillette a marier 
Compagnons de la Marjolaine 
Gai gai dessus le quai? 

Wat is hier toch aan de hand? 
Metgezellen van Marjoleintje 
Hup Hup over de kade? 
Zij zijn de ridders van de wacht! 
Metgezellen van Marjoleintje 
Hup Hup over de kade! 
En wat willen deze ridders? 
Een meisje om te trouwen! 
Metgezellen van Marjoleintje 
Hup hup over de kade? 

 



Finnegans Wake (Henk Badings 1907-1987) 
Henk Badings werd geboren op Java in het toenmalig Nederlands-Indië. In 1915 kwam hij als 
wees naar Nederland, waar hij onder strenge voogdij geplaatst werd. Na zijn afstuderen als 
ingenieur studeerde hij enige tijd compositie bij Willem Pijper. Ook al was Badings als 
componist een zoeker naar vernieuwing, toch blijft zijn stijl gekenmerkt door een voorliefde 
voor klassieke vormgeving: melodie, harmonie en ritmiek blijven steeds als zodanig 
gerespecteerd en herkenbaar. In de door Badings getoonzette van oorsprong Ierse ballade 
Finnegans Wake, valt de hod-carrier (steendrager) Tim Finnegan, geboren met liefde voor de 
drank, van een ladder, breekt zijn schedel en wordt verondersteld dood te zijn. De 
rouwenden bij zijn wake worden baldadig en morsen whisky over Finnegans lijk, waardoor 
hij weer tot leven komt en meedoet aan de vieringen. Whisky veroorzaakt zowel Finnegans 
val als zijn wederopstanding - whisky is afgeleid van de Ierse uitdrukking uisce beatha wat 
"levenswater" betekent. James Joyce baseerde zijn laatste, als onleesbaar geziene boek op 
deze zelfde ballade. Ook daarin dondert de hoofdpersoon van een ladder en breekt z’n 
schedel…het kan verkeren! 
 
Tim Finnegan lived in Walker Street  
An Irish gentleman mighty odd;  
He'd a beautiful brogue so rich so sweet.  
And to rise in the world he carried the hod.  
But you see he had a sort of the tipplin' way  
For the love of for the liquor poor Tim was born.  
And to help him on with his work each day  
He'd a "drop of the cray-thur" every morn.   
 
Refrain: With my philalloo, hubbaboo, whack hurroo, boys, Didn’t we sing till our jaws did 
ache, And shout an laugh and drink and sing, Oh it’s lots of fun at Finnigan’s wake.   
 

One mornin' Tim was rather full  
His head felt heavy which made him shake;  
He fell from the ladder and broke his skull  
So they carried him home himself to wake.  
They tied him up in a nice clean sheet  
And laid him out upon the bed, wid a gallon of whiskey at his feet  
And a barrel of praties at his head.   
Refrain   
 

His friends assembled at the wake  
Mrs. Finnegan called out for lunch,  
First they brought in tay and cake  
Then pipes, tobacco and whiskey punch.  
Again they brought in tay an cake,  
then pipes, tobacco and whiskey punch….  
Ah, hold your gab said Paddy McGhee!  
Refrain   



Then Peggy O'Connor took up the job  
"Biddy," says she, "You're wrong, I'm sure"  
But Biddy gave her a pelt in the gob  
And we left her sprawlin' on the floor.  
And then the war did soon engage  
'Twas woman to woman and man to man,  
and Shillelagh did so soon engage  
And row and a ruction soon began.  
 
Then Mickey Maloney raised his head  
When a gallon of whiskey flew at him,  
It missed, and falling on the bed  
The liquor scattered over Tim!  
Bedad he revives, see how he rises   
And Timothy rising from the bed,  
Saying,"Whirl your whiskey around like blazes!  
Arrah!  Gudaguddug, do you think I'm dead?"  
Refrain 
 

Kamerkoor Tiraña 
Koor 
Kamerkoor Tiraña uit de stad Groningen is een gemengd koor (SATB) bestaande uit ruim 20 
enthousiaste zangers. Het koor is in 1979 opgericht. Tiraña treedt frequent op met twee tot 
drie programma’s per jaar. Ook zingt het koor tijdens cantatediensten of op uitnodiging. De 
zorgvuldig samengestelde programma’s variëren, waarbij de nadruk ligt op muziek uit de 
Renaissance en de (vroeg) Barok met af en toe een uitstapje naar de Romantiek en Moderne 
muziek. De begeleiding tijdens de concerten is zeer divers. Van (barok) orkest, orgel, piano, 
cello tot a-capella uitvoeringen. 
 
Sopraan 
Jikke Barwegen  
Ankie Esenbrink  
Tirza van Faassen * 
Roelie Karsijns  
Nelleke Jongsma 
 
 

Alt 
Annelies Berends  
Marieke Doezé  
Ingeborg Jansen  
Adrienne Weiss 
Wietske Koopmans  
Rina Tamminga  
Margreet Ravensbergen  

Tenor 
Dick Doornbos  
Ite Harm Meerveld  
Henk de Gelder  
Frederik Haan  

Bas 
Jan Stap 
Rien van Binnendijk  
Erwin Poppen 

 
*Soliste  



Dirigent 
 

Tymen Jan Bronda  
Tymen Jan Bronda is organist, initiator, artistiek leider en dirigent 
van het door hem in 2006 opgerichte Luthers Bach Ensemble. Hij 
kreeg zijn eerste orgelles toen hij zeven jaar was. Na een aantal 
jaren les te hebben gehad van Piet Wiersma ging hij orgel studeren 
aan het conservatorium Groningen bij Johan Beeftink en Theo 
Jellema. Aan het conservatorium van Zwolle behaalde hij zijn 
diploma kerkmuziek. In 2009 werd zijn orgelstudie bij Reitze Smits, 
aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, voltooid met de titel 
Master of Music. Tymen Jan werd in 2001 cantor-organist van de 

Lutherse Gemeente te Groningen en organiseerde in deze kerk de serie ‘Orgel Anders’ 
(crossover concerten). Daarnaast speelt hij een belangrijke rol bij de Bachcantates die er ten 
gehore worden gebracht. Als docent Kerkmuziek is hij verbonden aan de opleiding 
Kerkmuziek Noord-Nederland van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Als dirigent is hij 
verder verbonden aan kamerkoor Tiraña uit Groningen. 
 
Tijdens de coronaperiode is de cantatecyclus Membra Jesu Nostri opgenomen. Ook nam 
Tymen Jan in deze tijd een nieuwe cd op bij het nieuwe barokke continuo-orgel van 
Bernhardt Edskes, samen met Robert Kuizenga en Mike Fentross. 
 
www.tymenjanbronda.nl 
www.youtube.com/c/TymenJanBronda 
www.instagram.com/tymenjb 
www.facebook.com/tymen.bronda 
twitter.com/TymenJan 
 
 
Instrumentalisten 
 
Inge Muntendam 

Inge kreeg haar eerste vioollessen vanaf haar 14e. In 2009 is ze 
succevol afgestudeerd aan het Prins Claus Conservatorium in 
Groningen bij Veselina Manikova en Kati Sebestyen. Daarna begon 
ze aan de Master-opleiding van het conservatorium in Zwolle en 
studeerde hier bij Adriaan stoet. In 2012 studeerde ze af. 
Momenteel geeft Inge op verschillende locaties vioolles en heeft 
thuis privé leerlingen. Ze is ook actief als kamermusicus in 
verschillende samenstellingen. Op projectbasis speelt ze ook in 
orkesten. 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
Jan de Roos 

Jan de Roos is pianist/organist. Hij studeerde 
af aan het conservatorium in Groningen en 
houdt zich vooral bezig met klassieke muziek. 
Hij heeft veel aan koorbegeleiding gedaan 
maar ook het nodige aan kamermuziek 
uitgevoerd. Als begeleider en/of solist is hij 
veel gevraagd.  Verder is hij repetitor bij een 
aantal koren en geeft hij pianoles. Pianoles 
geven is een constante factor in zijn leven en 
een zeer gewaardeerde. Vele leerlingen heeft 
hij zien komen en gaan.  
 

 
 

Aankondiging 
 

In het voorjaar van 2024 kunt u Kamerkoor Tiraña opnieuw komen 
beluisteren. Dan brengen we een programma onder de werktitel 

Requiem.  
Houdt onze website en socials in de gaten! 

 
 

Meedoen? 
 
Meer informatie over onze concerten? Zin om mee te komen zingen? 

Kijk voor meer informatie op www.kamerkoortirana.nl  
of op Facebook! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamerkoor Tiraña 2023 

http://www.kamerkoortirana.nl/

